
Breestraat, Leiden 

 

Ach, het had zo mooi kunnen zijn, 

licht omhoog lopend, 

hoogste punt bij het Stadhuis, 

aflopend naar het Noordeinde. 

 

Het had zo mooi kunnen zijn, 

met van die prachtige gevels, 

art nouveau, art deco, 

en statige winkelpanden. 

 

Het had zo mooi kunnen zijn, 

met dames en heren paraderend, 

langs schitterende etalages, 

over geduldige straatstenen. 

 

Het had zo mooi kunnen zijn, 

met smakelijke etablissementen, 

tijdloze muziek naar buiten dansend, 

obers in lange zwarte schorten. 

 

Het had zo mooi kunnen zijn, 

jij en ik flanerend, fluisterend, 

zonder verleden en zonder toekomst 

opgaand in dit ene moment.  

 

Breestraat, Breestraat, 

Wat is er gebeurd? 

 

Leiden, mei 2011 

 


