
Verzoek 

 

Als je dan gaat, te langen leste, 

op die laatste reis, 

laat me dan meegaan – zorgen dat je 

zonder kleerscheuren en 

zonder te verdwalen en 

zonder angst 

aan de overkant komt: 

dat je haar goed zit, 

je toet schoon, 

tanden gepoetst. 

Dat ik je  

na het afscheid eindeloos 

na kan kijken, 

om te zien dat je 

af en toe 

een huppelpasje maakt, 

en natuurlijk ook bukt 

voor een bloemetje 

een torretje 

een vlindertje: 

‘dag vlindertje!’ 


