
Geluk 

zo veel kleuren 
zo veel vlinders 
zo veel lieve geluiden 
zo veel verten 
zo veel zachtheid – zo veel, 
dat ik pardoes verliefd word 
op de Schepping 
en in diepe stilte terugzink. 
 


